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In de afgelopen jaren zijn een aantal dierbare quiltvriendinnen
ovetleden. Meestal was er dan iemand uit de quiltkring die

de taak op zich nam om te helpen met opruimen. Onze
textielhobby is iets wat ons na aan het hart ligt, dus ook de
spullen die daarmee gemoeid zijn. Ongemerkt is er door de
tijd heen ook aardig wat geld in die hobby gaan zitten. “Wat te
doen met deze nalatenschap” is steeds vaker onderwerp van
gesprek. Alle reden om hier eens bij stil te staan.

Door Margriet Modderkolle-van Wijk - Het
zolder- en schuuropruimen bij mijn
ouders stemde mij tot nadenken en dus
ging ik ook ons eigen huis na. Ook ik
heb veel spullen verzameld en dus zou
onze zoon op enig moment voor het
dilemma staan: wat houd ik en wat doe
ik weg? In zo'n verdrietige periode van
verlies en afscheid de druk voelen dat

het huis snel opgeruimd moet worden,
is wellicht iets teveel om dan ook nog
goede keuzes te kunnen maken.

Wat zou ik willen met mijn stofjes,
garens, verf, machines en quilts die

ik door de jaren heen verzameld en
gemaakt heb, zo vroeg ik me af. Wie
zou mijn familie, die zonder kennis van
zaken is, daar dan het best bij kunnen
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Al met al een reden temeer om een
bevriende quiltster, die op dit moment
bezig is een textielerfenis op te ruimen,
op te zoeken en om raad te vragen.

In haar situatie had de overledene

vlak voor een ingrijpende en riskante
operatie haar gebeld en verzocht om
haar dierbare quiltspullen op te ruimen,
mocht alles anders lopen dan gehoopt.
De operatie werd een succes en tijdens
de periode van revalideren ordende

de quiltster al een groot deel van haar
spullen. De reden om haar vriendin

te vragen om hulp was, dat ze al haar
gekoesterde stoffen en spullen (o.a.

oud textiel, ook die van moeder en
grootmoeders) graag een goede plek
wilde geven. Een plek waar er met net
zoveel liefde en aandacht mee gewerkt
zou worden als zijzelf altijd had gedaan.
Een container voor de deur of alles
naar de kringloop was voor haar geen
goede optie. De keuze was op juist deze
quiltvriendin gevallen omdat ze vond
dat hun vriendschap bijzonder was, zij
kennis van zaken had en over een groot
organisatietalent beschikte. Daarnaast
kon de quiltvriendin het goed vinden
met de familie. Een half jaar na die grote
operatie overleed de quilster alsnog
heel onverwachts. De vriendin bracht
tijdens haar condoleancebezoek aan

de echtgenoot en familie meteen het
verzoek van de quilster ter sprake. Het
mag, het hoeft niet, zo liet ze weten. Het

bleek dat de overledene haar wens vooraf

gedeeld had met haar familie. De echt-
genoot had wel moeite met dit verzoek;
hij vond dat zijn vrouw over haar graf
heen regeerde. Maar door de familie de
ruimte te laten om hun eigen beslissing
te nemen, mocht ze alsnog aan de slag

in de rol van de vertrouwde vriendin
die verstand van zaken heeft en bereid
is om veel tijd te investeren in hetin
kaart brengen van de vele, vele spullen.

Samen met de dochter van de overledene
is de vriendin nu alle spullen aan het
verkopen. Via garagesales, facebook,
vrienden en een bazaar hoopt de
vriendin de klus binnenkort af te
ronden. Een ruwe schatting van het
aantal benodigde uren werk: 300

uur voor twee mensen! Zoals de
quiltvriendin aangeeft, het is heel
goed om het samen met de dochter
te doen. We praten veel over haar
moeder en vertellen elkaar anekdotes
en verhalen terwijl we de spullen aan
het sorteren en verpakken zijn.




In een ander geval heeft een vriendin
er de hulp van de plaatselijke/
regionale quiltbee bijgehaald om de
quilts die nog niet af waren, alsnog
af te krijgen. Door die hulp, waar ook
weer de dochters nauw bij betrokken
waren, heeft ieder kleinkind alsnog
een quilt van oma gekregen en is

één van de dochters enthousiast zelf
aan het quilten geslagen. Daarnaast
kreeg ieder quiltbeelid na afloop een
stapeltje lapjes uit de voorraad van
de overleden bee-vriendin met een
handgeschreven kaart eraan. lets wat
ze natuurlijk zeer waardeerden!

Waar moet ik aan denken bij mijn
textielnalatenschap? En wat moet
ik regelen? Alle tips op een rij:

1. Kies zelf voor je textielwerkstukken
en -spullen een bestemming en
geef al zoveel mogelijk weg bij
leven. Geef de ontvanger wel de
vrijheid om ermee te doen wat hij/
zij wil. Vraag tijdig een vriendin
(of vriend) om je partner en/of
familie te helpen met het uitzoeken,
sorteren, verkopen, weggevern van
je dierbare textielspullen. Kies die
helper op: jullie onderlinge relatie,
betrouwbaarheid, betrokkenheid,
zorgvuldigheid, netwerk, passend bij
je familie en op kennis van zaken.
Bij voorkeur heeft deze persoon
geen direct belang bij jouw spullen.
Vertrouwen is het sleutelwoord!

2. Geef de nodige vrijheid aan degene(n)

die je nalatenschap gaat beheren/
verdelen/verkopen. Probeer niet
te veel over je graf heen te regeren
en bekijk kritisch of je wensen wel
haalbaar en uitvoerbaar zijn.

3. Geef'aan dat het uitzoeken en

opruimen wellicht een tijdrovende
bezigheid zal zijn en spreek
hiervoor een vergoeding af. Dat
kan geld zijn maar bijvoorbeeld
ook een naaimachine. Het gaat
hier veelal om de symbolische
waarde, uit dankbaarheid en
waardering voor de te klaren klus.

. Degene die de nalatenschap

afwikkelt, moet dus bereid zijn er
veel tijd en energie in te steken. Bij
twijfel, kies liever iemand anders.
Licht je familie in over je wens

voor hulp bij het opruimen van de
textielspullen en zeg ook aan wie je
het gaat vragen of al gevraagd hebt
en waarom. Betrek hen bij je besluit
en vraag of er een familielid is die
mee wil helpen. Ondanks drukke
bezigheden is er altijd wel iemand
van de jongere generatie die dat
graag doet, zo blijkt uit ervaring,

. Als je de mogelijkheid (nog) hebt,

schrijf dan op hoe je het graag zou
willen. Wie is wat toegezegd, wie

zou je graag zien dat wat krijgt,

heb je al een bestemming op het

oog, enzovoort. Berg het op bij je
afscheidspapieren en geef een kopie
aan de vriendin die het werk voor
jou gaat doen. Dat geeft rust en
helderheid naar alle betrokkenen toe.
Ben je actief in het digitale circuit
(facebook, site, blog, en dergelijke)
geef dit door aan de vriendin of

een ander die ‘digitaal verstand

van zaken’ heeft. Geef dan ook (je
bewaarplek van) wachtwoorden en
codes. Hetzelfde geldt voor eventuele
lidmaatschappen: maak hier een
lijstje van, zodat ze gemakkelijk
beéindigd kunnen worden.

. Al gemaakte afspraken voor

tentoonstellingen: laat deze
nakomen door de vriendin en je
familie. Het blijkt vaak troostend
te zijn om naderhand nog werk van
de overledene te zien hangen.

Adressen waar je ¢én enander

onder de aandacht kunt brengen:

via Facebook zijn er diverse groepen
zoals bijvoorbeeld een forum voor
quilters, punchmachine/embellischer,
art-gerelateerde zaken. Ook is mij
gebleken dat je binnen je eigen face-
bookgroep of via blogs van bekenden
een dergelijk overvlioedig aanbod of
een garagesale onder de aandacht
kunt brengen. Facebookvrienden zijn
graag bereid het bericht weer verder
te verspreiden, hetzij via hun blogs,
hetzij onder hun vriendenkringen.

Voor quilten kan natuurlijk ook
weven, spinnen, breien, haken,
naaien, kortom iedere textiele of
andere hobby gelezen worden.




